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Bij binnenkomst luisteren wij naar de melodie van:  
‘The Holy City’ 
 
Welkomstwoord 

 
Intochtslied: Psalm 84 vers 1, 2 en 6 

 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
 het huis waar Gij uw naam en eer 
 hebt laten wonen bij de mensen. 
 Hoe brand ik van verlangen om 
 te komen in uw heiligdom. 
 Wat zou mijn hart nog liever wensen 
 dan dat het juichend U ontmoet 
 die leven zijt en leven doet. 
 
2. Het heil dat uw altaar omgeeft 
 beschermt en koestert al wat leeft. 
 De mus, de zwaluw vindt een woning. 
 Haar jongen zijn in veiligheid. 
 Mij is een schuilplaats toebereid 
 in het paleis van U, mijn Koning. 
 Heil hen die toeven aan uw hof 
 en steeds zich wijden aan uw lof. 
 
6. Want God onze Heer die ons mild 
 bestraalt als zon, beschermt als schild, 
 zal in genade ons verhogen. 
 Zijn hand onthoudt het goede niet 
 aan wie oprecht Hem hulde biedt 
 en eerlijk wandelt voor zijn ogen 
 HEER, die het al in handen houdt, 
 welzalig die op U vertrouwt. 

 

 
Stil gebed 
 



Bemoediging en groet 
 
Gebed 
 
Peter spreekt over zijn vader 
 
Marit spreekt namens de kleinkinderen 
 
1e Schriftlezing: Psalm 31 vers 15-17 (NBG-51) 
 

15 Maar ik vertrouw op U, HERE, 
ik zeg: Gij zijt mijn God. 
16 Mijn tijden zijn in uw hand, red mij 
uit de hand van mijn vijanden en vervolgers. 
17 Doe uw aanschijn lichten over uw knecht, 
verlos mij door uw goedertierenheid. 

 
Zingen: Hemelhoog 629 
 
1. Heer, ik kom tot U, 
 neem mijn hart, verander mij. 
 Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
 Want Heer ik heb ontdekt, 
 dat als ik aan uw voeten ben, 
 trots en twijfel wijken 
 voor de kracht van uw liefde. 

 
 Refrein: 
 Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
 Houd mij vast heel dicht bij uw hart. 
 Ik voel uw kracht 
 en stijg op als een arend. 
 Dan zweef ik op de wind, 
 gedragen door uw Geest 
 en de kracht van uw liefde. 
 
  



2. Heer, kom dichterbij, 
 dan kan ik uw schoonheid zien 
 en uw liefde voelen, diep in mij. 
 En Heer, leer mij uw wil 
 zodat ik U steeds dienen kan 
 en elke dag mag leven 
 door de kracht van uw liefde. 
 Refrein  

 
 Dan zweef ik op de wind, 
 gedragen door uw Geest 
 en de kracht van uw liefde. 
 
2e Schriftlezing: Romeinen 8 vers 31-39 (NBV-21) 
 

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor 
ons is, wie kan dan tegen ons zijn?  
32 Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar 
Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met 
Hem ook niet alles schenken?  
33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt 
hen vrij.  
34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, 
meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God 
en pleit voor ons.  
35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, 
gevaar of het zwaard?  
36 Er staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na dag 
gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 
37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die 
ons zijn liefde heeft bewezen.  
38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen 
noch machten noch krachten, heden noch toekomst,  
39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping 
is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij 
ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. 



3e Schriftlezing: Johannes 3 vers 14-17 (NBV-21) 
 

14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals 
Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft,  
15 opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft.  
16 Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon 
heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een 
oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te 
redden. 

 
Zingen: Lied 575 vers 1, 4 en 6 
 
1. Jezus, leven van ons leven, 
 Jezus, dood van onze dood, 
 Gij hebt U voor ons gegeven, 
 Gij neemt op U angst en nood, 
 Gij moet sterven aan uw lijden 
 om ons leven te bevrijden. 
 Duizend, duizendmaal, o Heer, 
 zij U daarvoor dank en eer. 
 
4. Alle leed hebt Gij geleden, 
 Gij gedragen met geduld. 
 Als een worm zijt Gij vertreden 
 zonder schuld, om onze schuld, 
 opdat wij door U verheven 
 als verlosten zouden leven. 
 Duizend, duizendmaal, o Heer, 
 zij U daarvoor dank en eer. 
 
6. Dank zij U, o Heer des levens, 
 die de dood zijt doorgegaan, 
 die Uzelf ons hebt gegeven 
 ons in alles bijgestaan, 
 dank voor wat Gij hebt geleden, 



 in uw kruis is onze vrede. 
 Voor uw angst en diepe pijn 
 wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
Overdenking 
 
Zingen: Hemelhoog 726 vers 1, 3 en 4 
 
1. Ik zie een poort wijd open staan, 
 waardoor het licht komt stromen. 
 Van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan, 
 om vrede te bekomen. 
 
 Refrein: 
 Genade Gods, zo rijk en vrij! 
 Die poort staat open, ook voor mij! 
 Voor mij, voor mij, 
 staat open ook voor mij. 
 
3. Die open poort leidt tot Gods troon; 
 gaat door, laat niets u hind'ren. 
 Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon, 
 die God biedt aan zijn kind'ren. 
 
 Refrein 
 
4. In 't hemelrijk voor Jezus' troon, 
 daar leidt het kruis tot zegen. 
 Daar dragen wij voor kruis een kroon, 
 door Jezus' bloed verkregen. 
 
 Refrein 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
  



Slotlied: Lied 769 vers 1, 4, 5 en 6 

 
1. Eens, als de bazuinen klinken 
 uit de hoogte, links en rechts, 
 duizend stemmen ons omringen, 
 ja en amen wordt gezegd, 
 rest er niets meer dan te zingen, - 
 Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
4. Als de graven openbreken 
 en de mensenstroom vangt aan 
 om de loftrompet te steken 
 en uw hofstad in te gaan: 
 Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
 want de traagheid grijpt ons aan. 
 
5. Mensen, komt uw lot te boven, 
 wacht na dit een ander uur, 
 gij moet op het wonder hopen 
 dat gij oplaait als een vuur, 
 want de Geest zal ons bestoken, 
 nieuw wordt alle creatuur. 
 
6. Van die dag kan niemand weten, 
 maar het woord drijft aan tot spoed, 
 zouden wij niet haastig eten, 
 gaandeweg Hem tegemoet, 
 Jezus Christus, gistren, heden, 
 komt voor eens en komt voor goed! 
 
Zegen 
 
Tijdens het naar buiten begeleiden luisteren wij naar de 
melodie van Hemelhoog 200 ‘U zij de glorie, opgestane Heer’ 


