Liturgie
voor de afscheidsdienst

die voorafgaat aan de begrafenis van

Barend Troost

8 november 1968 2 december 2025

op maandag 8 december
om 13:30 uur
in de kerk van de Hervormde Gemeente

te Cillaarshoek

Voorgangers: Ds. M. Messemaker
Br. T.R. Rietveld
Organist: Dhr. F. Bezemer




Inleidend orgelspel

Wij luisteren naar orgelspel:
“blijf bij mij Heer” terwijl de overledene wordt binnengedragen

Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij.

De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!

Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

Woord van welkom en deelneming
Wij zingen: Psalm 116 vers 1, 2, 3 en 4

God heb ik lief; want die getrouwe HEER

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Ik lag gekneld in banden van den dood,

Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen;
Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood:

"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!"
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;

De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,

En onze God ontfermt zich op 't gebed.

D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;

'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;

Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.



In memoriam:
Persoonlijke herinneringen door Marja

Wij zingen: Gezang 174 vers 1, 2,3 en 4

Vaste Rots van mijn behoud
Als de zonde mij benauwt

Laat mij steunen op uw trouw
Laat mij rusten in uw schauw
Waar het bloed door U gestort
Mij de bron des levens wordt

Jezus niet mijn eigen kracht

Niet het werk door mij volbracht
Niet het offer dat ik breng

Niet de tranen die ik pleng
Schoon ik ganse nachten ween
Kunnen redden Gij alleen

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirre of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,

die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

Eenmaal als de stonde slaat
Dat dit lichaam sterven gaat
Als mijn ziel uit d' aardse wodn
Opklimt tot des Rechters troon
Rots der eeuwen in Uw schoot
Berg mijn ziele voor de dood



Gebed
Schriftlezing: Johannes 11 vers 17-29

17 Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen
in het graf lag.

18 Bethanié nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien
stadién daarvandaan.

19 En velen van de Joden waren naar Martha en Maria
gekomen om hen te troosten over hun broer.

20 Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem
tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten.

21 Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest
was, zou mijn broer niet gestorven zijn,

22 maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God
vraagt, geven zal.

23 Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan.

24 Martha zei tegen Hem: |k weet dat hij zal opstaan bij de
opstanding op de laatste dag.

25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het
Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij
gestorven,

26 en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in
eeuwigheid. Gelooft u dat?

27 Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus
bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou.

28 En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria,
haar zuster, onopgemerkt en zei: De Meester is er en Hij
roept u.

29 Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar
Hem toe.



Wij zingen: Gezang 178 vers 7en 8

Ruwe stormen mogen woeden,

alles om mij heen zij nacht,

God, mijn God zal mij behoeden,

God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:

door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mijin 't eeuwig licht.

Maar wat lot, 't zij dood of leven,
smaad of eerbetoon, mij wacht,
Jezus zal mij nooit begeven:

ben ik zwak, bij Hem is kracht.

Gunst van mensen, raad van vrinden,
bitt're haat van kwaadgezinden,
hoogte, diepte, vreugd of rouw,
niets ontrooft mij aan Gods trouw.

Meditatie: Johannes 11 vers 25

“Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal
leven, ook al was hij gestorven.”

Wij zingen: Psalm 42 vers 1,3 en5.

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,

Dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER,;
God des levens, ach, wanneer

Zal ik naad'ren voor Uw ogen,

In Uw huis Uw naam verhogen?



O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk.

Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,

En dat melden in mijn lied;

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;

En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Dankgebed

Wij zingen: Gezang 300a vers 1, 2, 3 en 4. (wijs: “The Rose”)

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!



Heer, ik wil uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,

als ik in uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

Dankwoord en mededelingen
Uitleidend orgelspel: Veilig in Jezus’ armen

Veilig in Jezus' armen veilig aan Jezus' hart

Daar in zijn teer erbarmen daar rust mijn ziel van smart
Hoor 'tis het lied der eng'len zingend van liefd' en vreé
Ruisend uit 's hemels zalen over de glazen zee

Veilig in Jezus' armen veilig aan Jezus' hart

Daar in zijn teer erbarmen daar rust mijn ziel van smart



Op de begraafplaats:
Begrafenis
Belijdenis van ons geloof
Gebed: “Onze Vader”
Wij zingen: Psalm 68 vers 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,

Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, en wil, én zal in nood,

Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Na afloop bent u welkom in “Salvatori” waar
gelegenheid is tot condoleren.



