
 

Liturgie 
 

voor de afscheidsdienst 
 

van 
 

Johan Arie de Koning 
 
 
 

26 november 1947                                    24 januari 2026 
 
 
 
 
 
 
 
 

op donderdag 29 januari 2026 
 

om 13.30 uur in het Afscheidshuis te Strijen 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: ds. Michel Meeuws 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opening door André Zuidema 

 
Wij luisteren naar: Groot is Uw trouw o Heer  
 

Groot is Uw trouw, o Heer 
Mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart 
Dat bewijst Gij ook nu 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt 
Kracht voor vandaag 
Blijde hoop voor de toekomst 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid 
 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Iedere morgen aan mij weer betoond 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Aan mij betoond 
 
Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar 
Zon maan en sterren in hemelse baan 
Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid 
Uw grote trouw die zal blijven bestaan 
 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer 
Iedere morgen aan mij weer betoond 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is uw trouw, o Heer (2 keer) 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond (2 keer) 



Welkom en gebed 
 
 
Wij luisteren naar: De Heer is mijn Herder 
 

De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat’ren der rust. 
 
De Heer is mijn Herder! 
In 't hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 

  
De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k Zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 
 
Herinneringswoorden door Jaap 
 
 
 
 
 

 



Wij luisteren naar: Veilig in Jezus’ armen 

Veilig in Jezus' armen veilig aan Jezus' hart 
Daar in zijn teer erbarmen daar rust mijn ziel van smart 
Hoor 't is het lied der eng'len zingend van liefd' en vreê 
Ruisend uit 's hemels zalen over de glazen zee 
Veilig in Jezus' armen veilig aan Jezus' hart 
Daar in zijn teer erbarmen daar rust mijn ziel van smart 

Veilig in Jezus' armen vrij bij mijn Heer en Borg 
Vrij van 't gewoel der wereld vrij van verdriet en zorg 
Vrij van de vrees en twijfel vrij van der zonden macht 
Nog slechts een weinig lijden nog slechts een korte nacht 
Veilig in Jezus' armen vrij bij mijn Heer en Borg 
Vrij van 't gewoel der wereld vrij van verdriet en zorg 

Jezus mijn dierb're toevlucht Jezus Gij stierf voor mij 
Dat op de rots der eeuwen eeuwig mijn hope zij 
Laat mij nu rustend wachten totdat het duister vlucht 
En tot ik in de verte Uw licht zie in de lucht 
Jezus mijn dierb're toevlucht Jezus Gij stierf voor mij 
Dat op de rots der eeuwen eeuwig mijn hope zij 

 
Preek 
 
Wij luisteren naar: Welk een vriend is onze Jezus 
 

Welk een vriend is onze Jezus 
Die in onze plaats wil staan 
Welk een voorrecht dat ik door Hem 
Altijd vrij tot God mag gaan 
Dikwijls derven wij veel vrede 
Dikwijls drukt ons zonde neêr 
Juist omdat wij 't al niet brengen 
In 't gebed tot onzen Heer 



Leidt de weg soms door verzoeking 
Dat ons hart in 't strijduur beeft 
Gaan wij dan met al ons strijden 
Tot Hem die verlossing geeft 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
Dan Hij die ons lijden draagt 
Jezus biedt ons aan genezing 
Hij alleen is 't die ons schraagt 

 
Zijn wij zwak belast beladen 
En ter neêr gedrukt door zorg 
Dierbr'e Heiland onze Toevlucht 
Gij zijt onze Hulp en Borg 
Als soms vrienden ons verlaten 
Gaan wij biddend tot den Heer 
In Zijn armen zijn wij veilig 
Hij verlaat ons nimmermeer 

 
In Zijn armen zijn wij veilig 
Wat een Vriend is Hij 

 
Gebed en Zegen 
 
Afsluiting door André Zuidema 
 
Tijdens het uitdragen luisteren wij naar:  
Wat de toekomst brengen moge 
 

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand. 
Moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader, wat Gij doet is goed. 



Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalme moed. 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister , 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in de hemel kom. 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen, 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen 
als U mij de keuze liet. 
Wil mij als een kind behand’len, 
dat alleen de weg niet vindt. 
Neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brengen moge 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 


