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Woorden van Welkom

Willy Stehouwer-Hordijk wordt door haar man, kinderen en
kleinkinderen naar binnen begeleid

Gebed: door Jaap Boel
Wij zingen: Dankt, dankt nu allen God

Dankt, dankt nu allen God
Met blijde feestgezangen!
Van Hem is 't heug’lijk lot,
Het heil, dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons
Altijd genadig aan,

En heeft ons dag aan dag
Met goedheid overlaan.

Hij, d’ eeuwig rijke God,

Wil ons reeds in dit leven

Zijn vrede en heilgenot

Door hartsvernieuwing geven.
Hij zal ons, door Zijn Geest,
Vermeerd’ren licht en kracht,
En ons uit allen nood
Verlossen door Zijn macht.

1e schriftlezing: Psalm 103 door Hadassa

Looft de Here om zijn genade

1. Van David.

Loof de Here, mijn ziel,

en al wat in mij is, zijn heilige naam;
2. loof de Here, mijn ziel,



en vergeet niet een van zijn weldaden;

3. die al uw ongerechtigheden vergeeft,

die al uw krankheden geneest,

4. die uw leven verlost van de groeve,

die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
5. die uw ziel verzadigt met het goede,

zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.
6. De Here doet gerechtigheid

enrecht aan alle verdrukten.

7. Hij maakte Mozes zijn wegen bekend,

de kinderen Israéls zijn daden.

8. Barmhartig en genadig is de Here,

lankmoedig en rijk aan goedertierenheid;

9. niet altoos blijft Hij twisten,

niet eeuwig zal Hij toornen;

10. Hij doet ons niet naar onze zonden

en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden;

11. maar zo hoog de hemel is boven de aarde,

zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.
12. Zover het oosten is van het westen,

zover doet Hij onze overtredingen van ons;

13. gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,
ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen.

14. Want Hij weet, wat maaksel wij zijn,

gedachtig, dat wij stof zijn.

15. De sterveling - zijn dagen zijn als het gras,

als een bloem des velds, zo bloeit hij;

16. wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer,
en haar plaats kent haar niet meer.

17. Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid
tot eeuwigheid over wie Hem vrezen,

en zijn gerechtigheid over kindskinderen,

18. over hen die zijn verbond onderhouden,

en aan zijn bevelen denken om die te doen.



19. De Here heeft zijn troon in de hemel gevestigd,
zijn koningschap heerst over alles.

20. Looft de Here, gij zijn engelen,

gij krachtige helden die zijn woord volvoert,
luisterend naar de klank van zijn woord.

21. Looft de Here, al zijn heerscharen,

gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengt.

22. Looft de Here, al zijn werken,

aan alle plaatsen zijner heerschappij.

Loof de Here, mijn ziel.

Wij zingen: God van trouw

God van trouw, U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.

Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.

Refrein:

U bent mijn rots wanneer ik wankel,

U richt mij op wanneer ik val.

Dwars door de storm bent U Heer,

het anker; ik stel mijn hoop alleen op U.

God van trouw, U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst.

Aller Heer, ik vertrouw op U.

Heer, ik roep tot U,



opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.

Refrein 2x

U bent mijn rots wanneer ik wankel,

U richt mij op wanneer ik val.

Dwars door de storm bent U Heer,

het anker; ik stel mijn hoop alleen op U.

2e schriftlezing: 1 Johannes 1 vers 5 tot hoofdstuk 2 vers 2

De wandel in het licht

5. En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord
hebben en u verkondigen: God is licht enin Hemis in het
geheel geen duisternis.

6. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem
hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en
doen de waarheid niet;

7. maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht
is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed
van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

8. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden
wij onszelf en de waarheid is in ons niet.

9. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en
rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te
reinigen van alle ongerechtigheid.

10. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben,
maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons
niet.



1. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde
komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een
voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige;
2. en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen
voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

Wij zingen: Ik wandel in het licht met Jezus

Ik wandel in het licht met Jezus,

het donk're dal ligt achter mij,

en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,

en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,

geen duist're wolk bedekt de zon,

en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,

en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,

mijn ziel is Hem gans toegewijd,

met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.



Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,

en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,

0, mocht ik zelf een lichtje zijn,

dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,

en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Bijdrage van de kleinkinderen
Annemarie
Anne

Toespraak Jaap Boel
Wij zingen: Veilig in Jezus’ armen

Veilig in Jezus' armen

Veilig aan Jezus' hart!

Daar in Zijn teér erbarmen,
Daar rust mijn ziel van smart,
Hoor, 't is het lied der eng'len,
Zingend van liefd' en vreé.
Ruisend uit 's hemels zalen,
Over de glazen zee.



Refrein:

Veilig in Jezus' armen,

Veilig aan Jezus' hart.

Daar in Zijn teér erbarmen,
Daar rust mijn ziel van smart,

Veilig in Jezus' armen

Vrij bij mijn Heer en Borg;

Vrij van 't gewoel der wereld,
Vrij van verdriet en zorg;

Vrij van de vrees en twijfel,
Vrij van der zonden macht:
Nog slechts een weinig lijden,
Nog slechts een korte nacht.

Refrein:

Veilig in Jezus' armen

Vrij bij mijn Heer en Borg;
Vrij van 't gewoel der wereld,
Vrij van verdriet en zorg;

Jezus, mijn dierb're Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!

Dat op die Rots der eeuwen
Eeuwig mijn hope zij!

Heer, laat mij lijJdzaam wachten,
Totdat het duister vliedt,

En 't oog aan gindse kusten

Uw heillicht gloren ziet.

Refrein:

Jezus, mijn dierb're Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!

Dat op die Rots der eeuwen
Eeuwig mijn hope zij!



Jan deelt iets met ons

Wij zingen: Vader ik aanbid U

Vader, ik aanbid U.
’k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

Jezus, ik aanbid U.
’k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

Heil’ge Geest, ik aanbid U.
’k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

Wij zingen: Vrede van God

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,
in Jezus’ naam geef ik jou;
vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.



Dankgebed
Wij zingen: Lichtstad met uw paarlen poorten

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wondere stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luisteren naar zijn liefdestem

Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zandwoestijn

Waar zij rusten van hun werken

Bij de springende fontein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luisteren naar zijn liefdestem

Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem



Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luisteren naar zijn liefdestem

Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Afsluiting en mededelingen



